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Hier
wordt

gewandeld

Ineke Hermus werktdrie dagen per week
als sociaal makelaar bij Palet Welzijn/
inZet en houdt zo genoeg tijd over voor
een andere passie, de stiltewandelingen.

Ineke is behalve sociaal makelaar ook
persoonlijk coach. Dat werk bracht haar bij de
stitewandelingen. Ineke en haar partner Peter
wandelden eerst met zwijgende groepen in
Putten, nuin Rheezerveen (Overijssel) en binnenkort
in Zoetermeer.

Het idee: met een groepje anderhalf uur in
absolute stilte wandelen door de natuur. “Het is
natuurlijk hartstikke gezellig om met een vriendin
te wandelen en vijf kilometer lang gezellig bijj te
kletsen”, weet Ineke. "Doe ik zelf ook regelmatig.
Maar door samen een stiltewandeling te houden,
gebeuren er bijzondere dingen. Zo komen wat
je ziet, hoort, voelt, ruikt en misschien wel proeft
— wie weet komen we langs bramenstruiken —
veel intenser binnen. De zintuigen werken beter
doordat er geen dafleiding is van het mobieltje
of van wat de ander vertelt”

INEKE HERMUS
ORGANISEERT
STILTEWANDELINGEN

Minstens zo wonderlijk: de deelnemers ervaren
dat ondanks of misschien wel dankzij de stilte
de verbinding met de natuur sterker wordt.
"Ennee’, verzekertineke, "daar is niets zweverigs
aan. Want zeg nou zelf, wat is er nou zweverig
aan zwijgend wandelen? Overigens ben ik zelf
een behoorlijk nuchter mens hoor.”

De deelnemers hebben geen haast. "We
wandelen rustig en houden ook enkele keren
letterlijk stil. Dan stoppen we even en, wie weet,
gaan we zitten op een meegenomen kleedje.
Of we drinken wat. En ja, ook dan blijven we stil”
Dat het bevallt, blijkt wel uit het groot aantalmensen
die voor een tweede of derde keer intekenen.

Belangstelling?
Ga naar www.inekehermus.nl/agenda



https://www.inekehermus.nl/agenda
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Passie en liefde - Omdat dit magazine rond Valentijnsdag verschijnt, dompelde de redactie zich onder v
in de wereld van passie en liefde. In dit magazine de verhalen van gepassioneerde lezers en mooie verhalen &
over de liefde. Veel leesplezier! vierstroom
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Hoe één knop
veel gemoeds-
rust geeft

ONDERSTEUNING

« Anita Dieleman (links) en haar moeder.
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De 92-jarige moeder van Anita Dieleman
heeft haar personenalarmering in-
gewisseld voor ‘personenalarm met
professionele opvolging’. “Het geeft
gemoedsrust, voor mij maar nu ook
voor mijn dochters.”

Vooropgesteld: de in Nieuwerkerk aan den
|Jssel wonende moeder van Anita redt zich nog
prima. “Laatst hielp ze een buurtgenoot nog
een deurslot door te spuiten. Ze is fit en gezond
en dus voelde ze eerst niets voor personen-
alarmering. Daar dachten mijn zus en ik anders
over. Mijn zus belt haar elke ochtend en ik elke
avond, maar in de tijd tussen die telefoontjes kan
er van alles gebeuren. Uiteindelijk heeft ze toch
voor zo'n alarmknop gekozen en hetis fijn dat ze
daar zelf ook blijmeeiis.”

In geval van nood zorgde de alarmering dat
haar dochters en een buurvrouw, tevens goe-
de vriendin, een melding kregen. "Mijn zus en ik
wonen niet heel dichtbij en dus was vooral die
vriendin van belang. Maar die werd ziek en is
inmiddels overleden’”

Anita bezoekt haar moeder regelmatig.
Ook belt ze elke dag.

Daarom is het oorspronkelijke personenalarm
nu omgezet in, wat formeel heet, personen-
alarmering met professionele opvolging.

“Bij de voordeur hangt een sleutelkluis.
De verpleegkundige kan zo altijd binnen.
Vervolgens worden mijn zus en ik geinformeerd.
Het is een plezierige gedachte. Het geeft
gemoedsrust voor haar en voor ons.”

Hulp is dankzij de alarmering nooit ver weg.



EN DOEN

ONTDEKKEN

Als je haar

‘Als je haar maar goed zit’, is inmiddels een
bekende uitdrukking en betekent zoveel
als: je voelt je fijn als je er goed uitziet.
Vierstroom is het er roerend mee eens
en helpt een handje.

De kapper van Mobella, een partner van Vierstroom,
komt bij leden thuis. Die kapper knipt, féohnt, kleurt en
permanent leden thuis met korting.

En danis er nu nog een speciale aanbieding: de meest
complete knipbehandeling van Mobella ooit. Met deze
behandeling kan je daarna compleet gestyled de deur
uit zodat je straalt op een verjaardag of een ander
gezellig samenzijn voor slechts € 31,50.

Deze aanbieding geldt tot 1 april 2024.

Met yoga

Yoga helpt om geest en lichaam in balans te brengen.
Dat is fijn voor iedereen en vooral voor wie kampt met
geestelijke of lichamelijke klachten.

Laura (32) ontdekte jaren geleden al het belang van licha-
melijke oefeningen, gezonde voeding, ontspanning en jezelf
leren kennen. Zo leerde ze hoe succesvol een benadering
is waarbij lijf en geest als éen samenhangend geheel wordt
gezien. En bovenal: hoe relaties met anderen beter worden
als je van jezelf houdt.

Ze deelt haar kennis en ervaring nu met anderen via
een-op-een begeleiding en groepssessies, waaronder
groepen 50-plussers. Dat doet ze vooral met traditionele
yoga en Chinese geneeskunde.

Met haar praktijk From the yinside (site: fromtheyinside.com)
heeft ze al veel mensen geholpenin Rotterdam en omstreken,
maar ook daarbuiten. “Het is prachtig om te zien hoe iemand
met een stram lijf week na week soepeler en zelfverzekerder
wordt. En dat zo iemand het ook hog eens hartstikke gezellig
vindt samen met andere deelnemers’”

Laura


https://fromtheyinside.com/
https://vierstroom.nl/kapper

bleek

Marcel Mulders en Diego van
Steen zijn al ruim tien jaar een

stel. Toen ze elkaar leerden
kennen was Diego getrouwd.

Op latere leeftijd je ware liefde vinden heeft
nogal eens wat voeten in de aarde. Neem
Marcel en Diego. Marcel was in die tijd vrijgezel,
maar Diego niet. Hij was getrouwd en ook nog
eens met een vrouw. Hij en zij hadden toen dl
drie kinderen. Wat de mannen betreft hoeft dit
verhaal daar niet over te gaan. “Liefde is liefde”,
vindt Marcel. “Het is helaas nog wel zo dat een
jongen die op meisjes valt, nooit hoeft te zeggen:
pap, mam, ik moet jullie wat vertellen.”

In het geval van Marcel en Diego kwam het
trouwens helemaal goed. Ze ontmoetten elkaar
op een banenmarkt. Diego was er omdat hij
ander werk overwoog en Marcel was de
professional die werkzoekenden daarbij hielp.

Banenmarkt

Diego van Steen (links)
en Marcel Mulders.

De vonk sloeg over en een gepland gesprek
over het cv van Diego ging over van dlles
behalve dat cv. Enkele maanden later waren
ze een stel.

Niet dat de vrouw van Diego en hun kinderen
er schouderophalend over deden. “Het waren
moeilike maanden’, blikt Diego terug. “Er was
veel verdriet en stress, maar mijn toenmalige
vrouw en ik hadden nooit echt ruzie. We gaan
nog altijd heel fijn met elkaar om. Onze kinde-
ren hebben allemaal een poos bij Marcel en mij
gewoond. Mijn ex-vrouw heeft een nieuwe part-
ner gevonden. We hebben het nu allemaal fijn”

Pt


https://vierstroom.nl/liefde

